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Zondagsbrief 

Zondag 21 januari 2024 
Kleur: groen 

 
 

Dienst van Schrift en Tafel 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Eric de Frel 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend,  
verblijft mevr. Verkeste, Irisstraat, voor revalidatie in Ter Schorre. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
vanuit de Pg PSS naar dhr. Houthuis in Westdorpe en  
namens de Pg Hoek naar dhr. Piet Feleus, Kreeksingel.  

 
 
 

Bij de komende dienst: 
 

Zondag 28 januari 2024, dienst om 10.00 uur, waarin Pastoraal werker Peter 
Morée hoopt voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke ZWO. 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat. 

 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Dit is het moment!’ 
 

Orgelspel   
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

    
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtspsalm: Psalm 62 
   Lied 62: 1 en 5       (zo mogelijk staande) 

 
Bemoediging en Drempelgebed           (daarna gaan allen zitten) 
 
Inleiding bij deze zondag 
 
Zingen:  ‘Geef dat uw roepstem wordt gehoord’ 
   Lied 836: 2, 4 en 5      
 

Kyriegebed 
 

Zingen:  ‘Heer, ontferm u’   Lied 299e   Kyrie- en Gloriahymne 

   ‘U alle eer’    
       

Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de zondag 
 
Kinderlied: ‘Er loopt een mens die helpers zoekt’ 
   tekst: Erik Idema – muziek: Gerard van Amstel 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,  
o.l.v. Corien de Haas 
 
Lezing uit de Brieven: Jakobus 1: 16 – 27       lector: Bart Kindt 
 
Zingen:  ‘God heeft het eerste woord’  Lied 513: 1, 2 en 4 

 
Evangelielezing: Marcus 1: 14 – 20  
 
Zingen: ‘Jezus, die langs het water liep’  Lied 531: 1, 2 en 3 



3 
 

Uitleg en Verkondiging 

 
Zingen: ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
  Lied 975: 1 en 4 

 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 

 
Dienst aan de Tafel, Gaven en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven onder muzikale bijdrage 

de collecte is bestemd voor Havenevangelisatie.  
 

 
 
 
Gebed over de gaven en voorbeden  

Die woorden eindigen met: 
Vg: Zo bidden wij tezamen:  
Gm: Heer, onze God, wij bidden u: verhoor ons  

 
Praktische aanwijzingen 
 
Nodiging - we vormen een kring.  
 

Tafellied:  ‘Ik geloof in God de Vader’  Uit: Hemelhoog, lied 523: 1 en 3 

Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
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Tafelgebed 

Vg: De Heer zal bij u zijn 
Gm: De Heer zal u bewaren 
Vg: Verheft uw harten 
Gm: Wij hebben ons hart bij de Heer 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Gm:  Het past ons de Heer te danken 
 
Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God… 

 

Zingen:  ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’  Lied 985: 1 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld 
Mensen beneden zingen u ter eer.  

 

Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 

Dankzegging  

Allen:   ‘Onze Vader’ 

Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’ 
  Lied 423: 1 – 3         (zo mogelijk staande) 
 
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen ‘Amen’  

  
Orgelspel  
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 

 
 

Aansluitend aan de dienst is iedereen van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Komende weken 
 

Dinsdag 23 januari: Open kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
Woensdag 24 januari: Hoek houdt van schoon!  Aanvang: 13.00 uur 

Opruimen van zwerfafval. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Als je handschoenen hebt, neem die 
dan mee. Voor grijpers en vestjes wordt gezorgd. 
Om 14.30 uur is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten. 

 
Woensdag 31 januari: Groot Huisbezoek     nieuwe datum!  14.00 uur 

Welkom op het Groot Huisbezoek! 
In Middelburg staat het geboortehuis van Etty Hillesum. Vrijwilligers houden het 
open zodat u het kunt bezoek en met haar leven kunt kennismaken. 
 
Etty werd bekend  door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek,  
38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze 
haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de 
Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust. 

 

Kent u haar niet?  
Dan is dit het moment om haar te leren kennen. Haar 
levensverhaal zal worden verteld en we zullen stilstaan bij citaten 
van haar boeken en brieven. 
 

Welkom bij de familie Siersema, Gladiolenlaan 6 in Hoek.  
Iedereen met interesse in het leven en werk van Etty Hillesum is 
welkom.  
Een berichtje naar de dominee of de familie dat u komt is handig voor 
het aantal stoelen en kopjes koffie en thee.  
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Mededelingen 
 

Bijbelkring 
In de eerste maanden van 2024 is het mogelijk deel te nemen aan een Bijbelkring 
o.l.v. dhr. Peter Morée. 
Deze Bijbelkring zal in de middag of avond plaatsvinden, afhankelijk van de 
voorkeur van de deelnemers. 
De Bijbelkring zal gaan over: “Gods verborgen omgang vinden” 
Als u wilt deelnemen, graag doorgeven aan Ada Dieleman.  
Dit kan tot zaterdag 27 januari. 
Per mail: adadieleman@zeelandnet.nl of telefonisch: 06-10629899 
Als er voldoende deelnemers zijn, worden de data afgesproken. 
 

Leest/praat u mee? 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2024 
Dit jaar wordt van 13 tot 27 januari de actie Kerkbalans gehouden. 
Uw bijdrage aan actie Kerkbalans is de belangrijkste pijler voor de kerkinkomsten. 
In de loop van de volgende week worden de enveloppen bij u bezorgd. 
Graag op een van de volgende manieren toezeggen: 
 

Voor de gemeenteleden van de PG Hoek 
 

• Per email:  scribaat@pknhoek.nl    

• Via de antwoordenvelop, in te leveren op één van de volgende adressen: 

       Protestantse gemeente te Hoek, Langestraat 6, 4542AE Hoek 

      Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542CW Hoek 

Voor de gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 
 

• Via de antwoordenvelop, deze worden bij u bezorgd en opgehaald  

door de vrijwilligers. 

Indien u hierover vragen heeft kunt u ons contacteren.       

Hartelijk dank dat u ‘vandaag wilt geven voor de kerk van morgen’,  
zodat we kunnen blijven omzien naar elkaar en klaar staan voor mensen die onze 
steun nodig hebben.  
 

College kerkrentmeesters PG Hoek 

College kerkrentmeesters Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
 

Website Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil:  
www.protestantsegemeente.nl 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:  
www.gelovenindedelta.nl 

 

 
 

 
 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

